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Het Hof van Coolhem (1666-1671) de voorste hoeve) 

 

VOORSTE HOEVE VAN SINT-BERNARDS 

  

Dit gebouw vormde de toegang tot het domein. Historisch en architecturaal onderzoek wees uit 
dat het oudste gedeelte ervan uit de 15e eeuw stamt; periode waarin de abdij van Hemiksem haar 
eerste grote bouwactiviteiten hier ontwikkelde.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

In historische bronnen wordt dit bouwwerk de "VOORSTE HOEVE" genoemd omdat het in de eerste 
plaats dienst deed als hoeve, waar een pachter op woonde. Het oorspronkelijke gebouw werd 
gedurende verschillende eeuwen grondig verbouwd. Oorspronkelijk had het gebouw geen 
verdieping. Aan de zijde van de wal was er slechts 1 klein raam, wat duidelijk op een "versterkte 
hoeve" wijst. De andere ramen zijn in de 19e eeuw aangebracht. Aan de zijde van het neerhof zijn 
de erkervormige uitbouw (huidig deel van cafetaria) en de dwarsvertrekken eveneens later toege-
voegd. Het deel waar nu een verdieping op staat, was eertijds de stalling en het koetshuis. Deze 
verdieping werd in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd.  
 
De hoeve werd aldus omgebouwd tot een statig herenhuis. Het gedeelte waar geen verdieping op 
gebouwd werd, werd bewoond door de bedienden. De oorspronkelijke toegangsdeur werd bij de 
verbouwing dichtgemetseld en een nieuwe grotere deur werd meer naar rechts gemaakt. Eén van 
de twee 15e eeuwse kelders met tongewelf is bewaard gebleven.  
 
De hoeve bestond uit een keuken met haard (in 1820 is er sprake van een koperen fornuis), een 
wasplaats, "de grote kamer", een kleine kamer aan de kant van de koer, een kleine kamer 
achteraan, een slaapkamer boven de kelder, een bierkelder en een melkkelder en een zolder waar 
het personeel sliep. De stallingen bevonden zich tussen het woongedeelte en de poort; het 
gedeelte dus waar nu de cafetaria en de traphal zijn. Verder was er nog een kleine schuur en werd 
een deel van de grote schuur gebruikt door de pachter van deze hoeve. In 1820 is er ook nog sprake 
van een "kamerken naest den balcon". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grachtzijde voorste hoeve eind 18de eeuw 
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De voorste hoeve (1807) Atlas GIGAULT 

 
EIGENAARS 
 

1470 – De heren van COOLHEM 
 1470-1797 – SINT-BERNARDS 
1797-1827 – Constantinus Josephus VAN DEN NIEUWENHUYZEN 
1827-1860 – Josephus Hubertus VAN DEN NIEUWENHUYZEN 
1860-1920 – Eugéne VAN DE WIELE en erfgenamen 
1920-1955 -  Ludo SCHEID 
1955-1987 – Marcel BRASPENNINCKX 
1987-          - Gemeente PUURS 
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PACHTERS 
Deze hoeve, net als de andere grote pachthoeves in de streek, werd bewoond door vooraanstaande 
herenboeren. De oudste te boek gestelde verhuring was aan Peeter Coeck (1660-1699) die ook 
schepenen was te Puurs. 
 

De familie VERVRANGEN, een familie die meerdere burgemeesters en schepenen voor Puurs heeft 
voortgebracht, huurde het goed minstens vanaf 1717 tot in de vorige eeuw. Achtereenvolgens 
waren dit: 
 

• Jan VERVRANGEN de Jonge (pacht van 1699-1719), ook Joannes genaamd, burgemeester te 
Puurs; gehuwd met Joanna De Keersmaecker. 

  

• Joannes VERVRANGEN (pacht van 1719-1764), zoon van de vorige pachter, schepen, kerk- en 
H. Geestmeester te Puurs; getrouwd met Maria Van Grootven. In deze periode had de pachter 
vier personeelsleden. 

 

• Joannes Franciscus VERVRANGEN (pacht van 1764 tot 1805), kleinzoon van Joannes 
VERVRANGEN en Maria Van Grootven en zoon van Joannes Baptist VERVRANGEN die pachter 
van de Zeuthoeve was en ondermeer burgemeester van Puurs. Zijn eerste vrouw Maria 
Isabella van Hese stierf op 32-jarige leeftijd; hij hertrouwde met Maria Anna Van Roy. Deze 
Joannes Franciscus was burgemeester en schepen te Puurs. Zijn ouders komen in 1778 
inwonen te Coolhem en verkopen hun inboedel van de Zeuthoeve. Maria Anna Van Roy nam 
bij de dood van haar man de pacht met haar kinderen over tot 1810 wanneer ze zelf overleed'". 

 

• Haar zoon Petrus Ferdinandus VERVRANGEN pacht de voorste hoeve tot 1819 wanneer hij op 
jonge leeftijd komt te sterven. De weduwe van deze Petrus hertrouwt het volgende jaar met 
Franciscus Josephus De Vleeshouwer en samen pachten ze de hoeve tot 1828. Daarna vestigen 
zij zich te Kalfort. 

 

• Jacobus De Mayer neemt in 1828 de pacht over. 

Dat deze belangrijke familie van schepenen en burgemeesters net als de geestelijke heren van 
Puurs op het Coolhem kon wonen, toont de goede banden aan die tussen de wereldlijke en de 
geestelijke macht in de Puurse heerlijkheid bestonden. 
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